
 
Om in stilte te lezen 

Slotgebed 

God van hemel en aarde, 

zoals Gij Jezus hebt gezonden, 

zo zendt Gij ons. 

Leer ons, zoals Hij, grenzen te overschrijden. 

Maak onze liefde zonder maat 

en onze zorg voor elkaar grenzeloos. 

Doe ons zo in woord  

en daad getuigen van Hem, 

wiens naam boven alle namen is 

voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Lied  

Lieve Vrouwe van ons land, met uw kroon of 
sleep van kant en getorst door ruwe hand  
langs de vlakke wegen.  
Lieve vrouw langs heemd en gaard,  
Lieve Vrouwke bij de haard, door geslachten 
vroom bewaard, schenk ons volk uw zegen.  
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ! 
 
Mededelingen 

 
Zending en zegen 

• 17 mei, 10.30u: Viering met Oxfam,  

nadien verkoop t.v.v. Palestina. 

• Pinksteren: 23 mei, 19u Taizéviering  

• 24 mei, 10.30u viering met koor  

Het Groot Akkoord. 

• 25 mei, 11u: Heimolenherdenking aan de 

kapel, Heimolenhoek 4, Sint-Niklaas  

(+ kapellekesloop 3 of 17 km). 

• 29 mei, 14–17u: Dag van de Buren – 

 rommelmarkt Abingdonstraat/

Gorinchemstraat. 

• 6 juni 2026, 10u: Eerste communieviering. 

• 28 juni: Ankerviering in Broederschool  

Biotechnisch & Sport, wandeling vanaf 10u,  

viering om 11u. 

Blijf niet staren naar de hemel, 

maar ga kijken, horen en voelen 

hoe Jezus van Nazareth verder leeft in mensen. 

Kijk in de ogen van hartelijke mensen 

die tijd maken voor medemensen 

en je zal Hem zien. 

Luister naar de woorden die ze spreken 

en je zal Hem horen. 

Zoek de vreugde en de kracht die ze halen 

uit zijn manier van leven 

en je zal zijn aanwezigheid voelen. 

Kijk, luister en voel en je zal merken: 

Hij leeft verder, niet alleen bij God, 

maar ook onder ons. 

Federatie Kana 

Lied 

Welkom 

Gebed om nabijheid 

God van zachtheid,  

wij leggen onze handen in de uwe. 

Handen die scherven dragen  

van wat ooit heel was,  

handen die willen helen, vergeven, verbinden. 

 

We bidden om genade voor de pijn  

die we elkaar aandeden. 

Maak van onze gebroken schakels  

een ketting van hoop. 

Laat ons er zijn voor wie kwetsbaar is,  

hen een veilige plek bieden waar liefde heerst. 

 

Onder het kruis, waar pijn  

en vergeving samenkomen,  

leren wij dat gebrokenheid geen einde is. 

Herstel ons, Heer, zodat wij  

met open handen  

kunnen geven, ontvangen  

en opnieuw beginnen. 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

Eucharistieviering 

Onze Lieve Heer Hemelvaart 

14 mei2026 



Kyrie: Gounod 

Heer ontferm U 
Gloria: Gounod 

Eer aan God 
 

Gebed 

God van hemel en aarde, 

Gij hebt Jezus opgenomen in uw heerlijkheid. 

Omhoog starend naar de hemel weten we: 

het komt erop aan uw aarde  

bewoonbaar te maken voor al uw mensen. 

Geef dat wij trouw blijven aan Jezus’ opdracht: 

‘Ga…Ik ben bij u, tot het einde van de aarde.’ 

Geef ons de kracht om  

van Hem te blijven getuigen, 

gedoopt als we zijn ‘in water en Geest’. 

Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 

de Levende onder ons, nu en altijd. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 

De woorddienst begint met Jezus’ hemelvaart 

zoals het is neergeschreven  

in het boek de Handelingen van de apostelen. 

In het Evangelie horen we de plechtige  

slotscène uit het Mattheüs-evangelie, 

waarin Jezus aan zijn leerlingen verschijnt  

en hen voor het laatst toespreekt. 

 

Moment voor de kinderen 

Eerste lezing  Handelingen,1, 1-11 

 

Orgel 

 

Evangelie  Matteüs 28, 16-20 

Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek over Jou. 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Acclamatie 

 

 

Onze Vader  

Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen 
 

Gebed om vrede 

Ieder mens heeft een stuk bemoediging nodig: 

een klop op de schouder, een open gesprek,  

een stevige handdruk, een blik die blij maakt. 

Ieder mens heeft iemand nodig  

die kan meeleven, iemand die begrijpt  

en bekommerd is om vreugde en pijn. 

Ieder mens zou ergens iemand  

moeten kunnen ontmoeten 

die laat vermoeden dat God liefde is. 

We hebben het allemaal broodnodig  

en we kunnen het elkaar geven. 

 

God, leg ons die vrede in ons hart  

en geef ons handen die vrede brengen. Amen 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u.  

Wensen we dan elkaar die vrede toe  

in een gebaar. 

 

Agnus Dei: Gounod 

Lam Gods … 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 



 Wij bidden U, God:  

zend uw Geestkracht over onze gaven zodat ze  

een teken zijn van Jezus, die zijn leven voor 

ons gaf. 

Want op die laatste avond van zijn leven (…). 

 

Blijven wij dit doen om Hem te gedenken. 

God op menselijkheid bedacht,  

zo gedenken wij hier het leven,  

de dood en verrijzenis van Jezus Christus 

  

Daarom komen mensen samen  

om te doen wat Jezus heeft gedaan 

en zal er brood en vrede zijn  

voor iedereen,  

omdat we niemand vergeten,  

zoals Gij, God, geen mens vergeet.  

  

In Jezus’ geestkracht bidden wij  

voor de mensen die wij in het hart dragen, 

voor hen die ziek zijn, 

voor hen die op ons gebed rekenen. 

Voor mensen die gestorven zijn. 

Wees hen en ons allen nabij, God.  

Want zo is niemand meer alleen.  

 

Vaak voelen wij ons klein en machteloos. 

Toch schuilen ook in ons krachten  

van geloof, hoop en liefde. 

Moge wij bij elkaar die krachten  

tot leven wekken, 

zodat er in ons midden  

een beweging op gang komt  

van geloof en hoop, van liefde  

die sterker is dan alle aardse machten. 

Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien 

naar de wederkomst van Jezus Messias, 

uw Zoon. 

 

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam 

zou kunnen zijn 

weten wij ons verbonden met U, God,  

ons aller Vader. 

Daarom zingen wij: 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

Wij geloven in Jezus van Nazareth, 

in wie God zichtbaar is geworden, 

Mens onder de mensen, 

voor mensen geleefd en gestorven. 

 

Wij geloven in Gods Geest 

die ons roept tot recht en vrede, 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie lijden moet. 

 

Wij geloven in een Mensenkerk 

die werkt aan Gods droom: 

arme en kleine mensen 

een stukje hemel op aarde geven. Amen. 

 

Voorbeden 

Al onze bekommernissen 

mogen wij aan God toevertrouwen. 

Wij leggen ze op het altaar  

om ze Hem toe te vertrouwen. 

 

Bidden we: 

om een beetje hemel voor alle mensen, 

om een beter leven voor hen  

die geen sociaal vangnet hebben  

of er juist naast vallen; 

om brood voor allen die honger hebben. 

Bidden we: 

om vrede voor allen die lijden  

onder oorlog en geweld, 

om vrijheid voor hen die onderdrukt worden, 

om samen met Beweging.net te luisteren  

naar wat er leeft in de samenleving  

en er oplossingen voor helpen zoeken. 

Laat ons bidden, laat ons bidden .. 
 



Bidden we: 

dat we elkaar, in de Geest van Jezus,  

overeind houden. 

Dat we niet naar de hemel blijven staren  

maar onze handen en voeten gebruiken 

om onze buurt en gemeenschap  

leefbaar te maken en te houden. 

Dat we in iedere mens Gods beeld zien.  

Dat we die kansen geven om  

ten volle zichzelf te ontplooien,  

ongeacht hun beperkingen,  

kleur en geaardheid. 

Laat ons bidden, laat ons bidden … 
 
Bidden we: 

dat we ons leven bouwen 

op de pijlers van geloof, hoop en liefde 

in het spoor van Jezus. 

Dat wij overeind blijven  

in de stormen van het leven 

en elkaar niet laten vallen. 

Dat we de Boodschap van Jezus’  

sterven en verrijzen, van zijn Hemelvaart  

en van de komst van de Geest met Pinksteren 

mogen verstaan, mogen vieren en verkondigen. 

Laat ons bidden, laat ons bidden … 
 
Maken we het nu 1’ stil om  

onze eigen intenties en bezorgdheden 

aan God toe te vertrouwen. 

 

Offerande 

De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

  

Offerandelied  

 

Gebed over de gaven 

Liefdevolle God, 

op deze feestdag brengen wij  

opnieuw brood en wijn op deze tafel van leven, 

een teken dat U werkzaam blijft. 

Alles wat wij van U in de schepping  

mogen ontvangen,  

de schoonheid, het voedsel,  

de mensen die ons lief zijn,  

we leggen het allemaal in uw handen. 

Aanvaard met onze gaven van brood en wijn,  

onze inzet en onze creativiteit,  

onze zorg en onze verbondenheid. 

Geef dat wij met U verbonden blijven 

en verder doen wat U begonnen bent 

Gij die onze toekomst zijt. 

Dit vragen wij U door  

Jezus die altijd met ons is. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  

Dankend noemen wij uw Naam, God,  

wij noemen U, liefde en gerechtigheid,  

vergeving en vertrouwen,  

Vader en Moeder, bron om van te leven.  

Daarom danken en eren wij U  

met deze woorden:  

 

Sanctus: Gounod 

Heilig, heilig de Heer … 
 

In ieder huis staat een tafel,  

een tafel met stoelen.  

Huiselijke kring van eten en drinken,  

van geven en nemen, 

van deelnemen aan elkaars lief en leed,  

vertrouwen en geluk. 

Ook hier staat een tafel, met brood en wijn,  

Als leden van één gezin,  

riep Jezus zijn vrienden samen en zei :  

“Zou een moeder haar kind kunnen vergeten?  

God vergeet U nooit”.  

 

Dat was de zin van zijn leven: 

aan mensen bevestigen  

dat Gij, God geen mens vergeet, 

dat wij elkaar evenmin mogen vergeten, 

dat wij als brood en wijn zijn.  

Dat wilde Jezus veilig stellen.  

 

 

 

 


